
 

 
 

Swalmerstraat 100 - 6041 CZ  ROERMOND T: (0475) 386 888 E: info@bisdom-roermond.nl ABN AMRO IBAN: 

Postbus 470 - 6040 AL  ROERMOND  I: www.bisdom-roermond.nl NL28ABNA0231400152 

 

 
 
 

 

Jubileumpelgrimage Roermond  
in het Heilig Jaar 2025  

 
 

Welkom en introductie 
 
Hartelijk welkom, geachte pelgrim, in de bisschopsstad Roermond, de stad van de heilige 
Christoffel, de beschermheilige van reizigers, pelgrims en vakantiegangers en wiens 
beeltenis in goud prijkt op de toren van de kathedraal aan de Markt. De stad ook waar, zoals  
het Roermondse volkslied formuleert "...het koepeldragend Munster rijst...", dit is de 
voormalige abdij die zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de bisschopsstad. Een 
relatief kleine stad met een rijke geschiedenis van ooit 13 kloosters, (nog altijd) een kapittel  
van kanunniken, hoge colleges van bestuur en rechtspraak, militairen, adel en patriciaat,  
handelaren en gildes waarvan de sporen zichtbaar zijn en opgemerkt worden wanneer men 
met een oplettende blik doorheen het prachtige centrum van de oude stad wandelt. Een stad 
met een rijke spirituele geschiedenis, eveneens in het straatbeeld waarneembaar. Een stad 
waar de bevolking heel trots op is. U gaat zien waarom... 
 
U geeft gehoor aan de oproep van paus Franciscus om dit Heilig Jaar 2025 intens te beleven 
door op tocht te gaan, op pelgrimage en wel naar plaatsen van niets minder dan van hoop.  
Want ‘hoop’ biedt kansen om ons geloof opnieuw tot verdieping maar ook tot concrete  
invulling te brengen, zichtbaar en ervaarbaar te maken. Deze hoop brengt ons in beweging,  
maakt dat wij aan onze bedevaart beginnen, steunend op God die zelf ons einddoel maar 
ook de weg is naar het eeuwige leven in Gods liefde. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en 
het Leven. (Joh. 14:6) 
 
Mogen we u als suggestie psalm 122 meegeven wanneer u aan úw heel persoonlijke 
bedevaart begint? Wanneer u de oude stad nadert: Overweegt u eens, of, nog beter, maakt u 
zich gauw eigen de grondhouding waarvan de beginwoorden de uiting zijn: "Hoe blij was ik 
toen men mij riep: 'Wij trekken naar Gods huis!" Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten 
binnen treden." Wanneer u door de sfeervolle straten loopt, let u dan op de gevels, de vele 
heiligenbeelden en kapelletjes en herhaal voor u zelf: "Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht 
opeengebouwd: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk". Laat u 
intussen niet afleiden door het druk shoppende publiek van het befaamde Outletcenter;  
Roermond is nu eenmaal een stad met vele gezichten en aantrekkelijkheden, ook en vooral  
in wereldse zin. Wanneer u een van de kerken betreedt, bedenk dan over uzelf en alle 
bedevaarders: "Zij gaan naar Israëls gebruik de naam van God vereren". En met name in de 
kathedraal mag u, wanneer u de cathedra, de zetel van de bisschop centraal ziet prijken, nog 
eens denken: "Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bidt dan om 
vrede voor Jeruzalem: dat ieder die u liefheeft veilig zij". En wanneer u de andere plaatsen 
van hoop nadert, moge uw bede dan zijn: "Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, in al  
uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe. Terwille van 
het huis van onze God bid ik voor u om zegen". 
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Psalmgebed aan het begin 
 
Hoe blij was ik toen men mij riep: 
'Wij trekken naar Gods huis!’ 

Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnen treden. 

Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeengebouwd: 

Naar u trekken de stammen op, 
de stammen van Gods volk; 

Zij gaan naar Israëls gebruik 
de naam van God vereren. 

Daar staan de zetels van het recht, 
de troon van Davids huis. 

Bidt dan om vrede voor Jeruzalem: 
dat ieder die u liefheeft veilig zij; 

Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, 
in al uw huizen rust. 

Terwille v an mijn broeders en mijn makkers 
wens ik u vrede toe. 

Terwille van het huis van onze God 
bid ik voor u om zegen. 

 
 

De route 
 
U kunt deze jubileumpelgrimage starten vanaf elk van de vier locaties welke wij op deze tocht 
aandoen. Bij elke locatie vinden gedurende het Heilig Jaar bijzondere activiteiten plaats, 
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd eraan deel te nemen. Hierover vindt u even verder 
nadere informatie. Maar u passeert op uw route nog meer historische locaties, die een mooie 
link leggen naar het thema ‘hoop’. Er is genoeg om even voor stil te staan en een  beschrijving te 
lezen. De totale lengte is ongeveer 2,5 kilometer. Hoe lang u daarover doet,  bepaalt u zelf en is 
ook afhankelijk van deelname aan een of meer activiteiten op uw route.  Wilt u onderweg even 
een rustmoment? Roermond beschikt over diverse horecagelegenheden, die u onderweg 
tegenkomt. 
 
Van de Kathedraal naar de Caroluskapel, de Kartuis: 
Vanuit het infocentrum links naar de Swalmerstraat, doorlopen tot nr. 100 bij de Caroluskapel. 
 
Van de Caroluskapel naar de Munsterkerk: 
Na de poort op de Swalmerstraat linksaf, vervolgens weer links de Lindanusstraat in,  doorlopen 
via de Pollartstraat tot op het Munsterplein. 
 
Van de Munsterkerk naar de Minderbroederskerk: 
Steek het Munsterplein over, Paredisstraat in, langs het huidige bisschoppelijk paleis, einde links 
de Neerstraat in, gaat over in de Minderbroederstraat (wegkruis aan de rechterkant) rechtsaf de 
Peregrinus Vogelsstraat in, rechts Minderbroedersingel naar de Minderbroederkerk. 
 
Van de Minderbroederskerk naar de Kathedraal: 
Vanuit de kerk rechtsaf de Minderbroedersingel, rechtsaf Roersingel/Molenstraat, op de 
Neerstraat Het Huis met de Stenen Trappen, daar linksaf richting Marktstraat, dan rechts de 
Markt op naar de Kathedraal.  
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Een kort historisch overzicht 
 
De route van deze jubileumpelgrimage in de bisschopsstad Roermond brengt u langs een 
viertal locaties van religieus erfgoed, die een sterke band hebben met de geschiedenis van 
de stad én van het bisdom. Wie een kaart bestudeert van het middeleeuwse Roermond ziet 
een veelheid van kloosters en kerkelijke instellingen. Vandaag de dag herinneren vooral de 
straatnamen daaraan, zoals o.a. Kruisherenstraat, Mariagardestraat, Abdijhof,  
H. Geeststraat, Jezuïtenstraat, Betlehemstraat, Begijnhofstraat, Minderbroederstraat/singel en 
Godsweerderstraat/singel. Van de gebouwen is veelal niets meer te zien. Ze vielen door de 
eeuwen heen ten prooi aan stadsbranden, oorlogsgeweld of moesten simpelweg 
plaatsmaken voor nieuwe moderne gebouwen. 
 
In 1559 kreeg Roermond de bisschopszetel toebedeeld. Voordien behoorde de stad tot het 
bisdom Luik. Dat het zover kwam was vooral te danken aan de kanunniken van het bisdom 
Utrecht. Zij waren uit hun bedreigde omgeving gevlucht naar St.-Odiliënberg (de huidige 
Priorij Thabor), maar kregen ook daar meer en meer te maken met geweld, beroving en 
brandstichtingen. Ze vertrokken uiteindelijk naar Roermond. waar een stevige stadswal meer 
bescherming bood. De kanunniken namen de toenmalige H. Geestkerk over. Waarschijnlijk 
was die eerder een kapel van de hospitaalbroeders van de H. Geest. Maar de kanunniken 
maakten er hun kapittelkerk van. En toen de stad in 1559 het centrum van het nieuwe 
bisdom Roermond werd, wees men de H. Geestkerk aan als eerste kathedraal van 
Roermond. Zij bleef dit tot 1661 toen de St. Christoffelkerk die functie overnam, tot op de dag 
van vandaag. En het bisdom Roermond bleef tot aan de Franse tijd functioneren in 
tegenstelling andere Nederlandse bisdommen, omdat Roermond niet behoorde tot de 
Hollandse Staten. Een heel andere geschiedenis. 
 
Rond 1780 moesten de meeste kloosters en kerken hun activiteiten stoppen. De 
Oostenrijkse keizer Joseph II dwong hen te sluiten en ook gedurende de Franse 
overheersing in de jaren daarna bleven de poorten op slot. Althans, volgens de overlevering 
werden de gebouwen gebruikt als paardenstal of opslagruimtes. Maar bij het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 keert het religieuze karakter ten volle terug. We spreken 
daarom van het tweede bisdom Roermond, die toen weer in ere hersteld werd. De 
aanwezigheid van de bisschopszetel maakte de stad opnieuw tot een plaats van 
georganiseerde zorg voor geestelijk leven van velen. Tot een plaats van hoop.  
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Vier bezinningen op locatie 
 
 
Sint-Christoffelkathedraal – de weg wijzen 
 
Hoog op de toren van de kathedraal prijkt het beeld van Christoffel, beschermer van de stad 
Roermond en van reizigers. Van verre schittert zijn aanwezigheid en van alle kanten is hij  
zichtbaar: als een baken, als een gids die je de weg wijst, als een referentiepunt, als een 
teken van hoop. Christoffel, een sterke kerel, zocht de sterkste heer om te dienen en hij vond 
uiteindelijk Christus. In zijn opdracht zette hij reizigers over bij een gevaarlijke rivier. Is het 
een legende. Maar tot op de dag van vandaag hebben veel reizigers een ‘christoffel’ bij zich  
als bescherming en spreken een schietgebedje als de reis even benauwd wordt of de weg 
verloren lijkt. 
 
Want hebben we niet allemaal op onze pelgrimstocht die ons leven is, gidsen nodig, mensen 
die ons de juiste weg wijzen, ons de moed niet doen verliezen. Zonder een kompas 
verdwalen wij in de wirwar die de wereld kan zijn of durven wij geen stap meer te verzetten.  
Ja, ook in onze tijd realiseren wij ons maar al te goed dat wij mensen nodig hebben die een 
gids voor hun medemens zijn. Natuurlijk denk je vaak allereerst aan je ouders, de eerste gids  
van je leven, maar ook vrienden, een leraar of lerares, een buurvrouw of misschien wel een 
kapelaan of pastoor. En ook de samenleving heeft gidsen nodig om de hoop te bewaren en 
te kunnen kiezen voor een samenleving die iedereen tot zijn recht laat komen. We kijken 
naar politieke leiders, influencers, schrijvers, sterren, kerkelijke leiders. Op deze plek mogen 
we zeker bidden dat het ons nooit zal ontbreken aan zulke gidsen. Maar elke gids heeft zelf 
ook een gids nodig! Is Christus niet onze gids bij uitstek als we kijken naar zijn leven,  
spreken en handelen, zijn liefde? 
 
Vraag ter overdenking of om met elkaar over te spreken: Wie is voor jou een gids in je 
leven? Of voor wie ben je zelf een gids? 
 
 
Minderbroederskerk - zorgen voor de naaste 
 
De franciscaanse minderbroeders hadden in vroeger dagen hier hun klooster. In alle 
bescheidenheid en dienstbaarheid zochten zij de Heer in de gemeenschap die zij samen 
vormden en in de medemens, vooral de medemens in nood. Nu in onze tijd is dit de kerk van 
de protestante gemeente van Roermond. Het is nog altijd een bijzondere plek van hoop,  
want de zorg voor de naaste krijgt veel aandacht. De kerk is bijzonder gastvrij naar de mens 
die zijn eenzaamheid wil doorbreken, een luisterend oor zoekt of even op adem wil komen.  
Onze samenleving lijkt vaak alleen nog maar aandacht te hebben voor prestatie en voor de 
mens met succes. Maar niet iedereen kan in die tredmolen mee. Juist in onze tijd blijken 
vaak jongeren overvraagd. De mens is ook altijd kwetsbaar en succes is broos. Als we niet 
naar elkaar omzien, elkaar de hand reiken, verdwijnt de hoop. Elkaar zien, naar elkaar 
luisteren, er zijn als het een keer niet goed gaat, is misschien wel de grootste vorm van 
menswaardigheid. Op zulke plekken van hoop ontstaan nieuwe vriendschappen, doorbreken 
wij onze bubbels, worden we weer of meer mens. 
 
Barmhartigheid, eenvoudige zorg voor de naaste in nood en hoop bieden is altijd een sterk 
handelsmerk geweest van de christenen, waar ze ook zijn. Dat is overigens volstrekt niet iets  
om over op te scheppen of om op de borst te kloppen. Simpelweg is het Christus die zijn 
volgelingen daartoe telkens oproept en zelf het goede voorbeeld geeft. Als we Christus niet 
hadden…  
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Vraag ter reflectie of om met elkaar over te spreken: wie zijn mijn vrienden? Heb ik ook 
vrienden of bekenden in mijn eigen kringetje? Wat vind ik daarvan? 
 
 
Munsterkerk - bidden voor een ander 
 
Eeuwenlang domineerde het Mariaklooster van de cisterciënzerinnen de binnenstad van 
Roermond. Toen de graaf van Gelre dit munster ruim 800 jaar geleden stichtte, was dit de 
rand van de stad. Nadat de Fransen de zusters hadden verjaagd kon hier in de loop van de 
19e eeuw en begin 20e eeuw een hele andere stadsontwikkeling plaatsvinden en ontstond 
uiteindelijk een gezellig plein en een vrijstaande kerk die het plein domineert.  
 
Niet ongebruikelijk wijdden cisterciënzers hun kerken graag toe aan Maria. Ondanks de vele  
metamorfosen die de kloosterkerk ondergaan heeft blijft Maria prominent aanwezig in het 
centrale raam in de apsis, het marianum midden in de kerk en de kaarsenkapel die nu in het 
portaal is geplaatst. Midden in de drukte van de stad kan men even deze kerk binnenstappen 
en een kaarsje opsteken bij Maria. We hebben toch altijd wel iets om voor te bidden en de 
voorspraak van Maria is ons nabij, een moeder die ons niet vergeet. Een plek van hoop! 
 
Want wat is er mooier dan te weten dat er iemand voor je bidt. Voorbij de grenzen van tijd en 
ruimte, van wat we in materiële zin voor elkaar kunnen doen, blijven we trouw aan elkaar,  
betrokken. Deze betrokkenheid en trouw hebben wij op de eerste plaats herkent in God, in 
Christus. Het is niet vreemd dat wanneer wij niet meer weten hoe wij onze betrokkenheid en 
trouw moeten vorm geven, teruggrijpen naar het gebed voor iemand. Als iemand tegen je 
zegt ‘Ik zal voor je bidden’ zou je heel cynisch je schouders kunnen ophalen en je afvragen  
wat je daar nu aan hebt. En tegelijk is het zo troostend, zo verlichtend, zo bemoedigend! Een 
kaarsje opsteken is ook anno 2025 een hoopvol teken dat elke mens kan gebruiken.  
 
Vraag ter reflectie of om met elkaar te bespreken: kun je zelf nog herinneren dat iemand 
beloofde voor jou te bidden? Heb je het zelf voor iemand anders gedaan? 
 
 
Caroluskapel – bezinnen en het leven vinden 
 
In 1376 vestigden de kartuizers – de strengste kloosterorde van de Kerk – zich rond de 
Bethlehemkapel en bouwen dit uit tot een ruim stadsklooster, een oase van rust want stilte  
kenmerkt deze orde. Achter de muren leven zij een verborgen leven van gebed en werk. Niet 
de normale bekende levensdoelen streven zij na: zij zoeken heiligheid, een leven voor de 
Heer, een wijsheid die de eeuwen kan trotseren, onthechting van het vergankelijke, de zin 
van het leven. Geen afleiding is een hard bestaan. Van niemand kan zo’n leven gevraagd  
worden, hiervoor kun je alleen zelf kiezen en hopen dat je het fysiek en psychisch kunt 
waarmaken. Misschien tot onze verbazing was deze kloosterorde populair in de 
Middeleeuwen en ze werden graag gevraagd om een klooster te komen stichten.  
 
Ondanks dat de paters en broeders dus een onzichtbaar leven hadden in de stad, werd hun 
aanwezigheid als een teken van hoop ervaren. Hun aanwezigheid was een stille getuige dat 
leven voor de Heer als zinvol mocht worden beschouwd en tot een groter of een waar 
menszijn leidt. Niet altijd maar groter en beter, ver weg van strijd en macht, werd een ander 
streven naar vervulling gezocht. 
 
Na een bewogen geschiedenis werden ook deze monniken door de Fransen verjaagd en 
heeft het complex een wisselende invulling gekend. Nog altijd straalt het rust en stilte uit in 
deze rustige uithoek van de stad. Rust en stilte ontbeert onze samenleving en ons bestaan 
vaak. Toch de mens die rust en stilte durft op te zoeken en de confrontatie met zijn diepere 
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zelf aangaat, is een teken van hoop. Heeft onze tijd zulke mensen niet nodig? Niet geleefd 
worden door de vluchtigheid en vergankelijkheid om ons heen, maar zoeken naar wat blijft,  
op zoek naar de bron, naar de zin van ons leven. In de stilte en de rust kan een andere stem 
klinken die we anders niet zouden horen. 
 
Geen vraag ter reflectie of om met elkaar te bespreken: zoek de rust op, laat je niet afleiden 
en verblijf vijf minuten (of misschien tien) in de stilte van je hart. 
 
 

Openstellingen en vieringen 
 
Openstelling kerken 
 
Kathedraal 
Januari-december:   Maandag t/m donderdag: 14.00u-17.00u 

Vrijdag t/m zondag: 13.00u-17.00u 
M.u.v. 1 januari en carnaval 

 
Munsterkerk 
April-oktober:    Maandag t/m zondag: 14.00u-17.00u 
November-maart:  Zaterdag: 14.00u-17.00u 

1e zondag van de maand: 14.00u-17.00u 
 
Caroluskapel 
April-oktober:    Woensdag, donderdag, zaterdag: 14.00u-17.00u 
Zondag:    10.00-17.00u onder voorbehoud 
 
Minderbroederskerk 
Januari-december:   Woensdag: 13.00u-16.00u kerk open 

Maandag: 16.00u-19.00u ontmoetingscentrum open 
Dinsdag, donderdag, vrijdag: 13.00u-16.00u ontmoetingscentrum 
open 

Juli-september:  Zaterdag: 14.00u-17.00u kerk open (t/m monumentenweekend) 
 
 

Vieringen  
 
Kathedraal-Munsterkerk-Caroluskapel-Minderbroederskerk 
 
Maandag:  
08.30u. Aanbidding Munsterkerk 
09.00u. H. Mis Munsterkerk 
13.00u. H. Mis Caroluskapel (Broederkapel)* 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
 
Dinsdag:  
08.30u. Aanbidding Munsterkerk 
09.00u. H. Mis Munsterkerk 
13.00u. H. Mis Munsterkerk* 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
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Woensdag:  
08.30u. Aanbidding Munsterkerk 
09.00u. H. Mis Munsterkerk 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
15.00u. Vespers Kathedraal (Hoogkoor)* 
 
Donderdag:  
08.30u. Aanbidding Munsterkerk 
09.00u. H. Mis Munsterkerk 
13.00u. H. Mis Caroluskapel (Broederkapel) 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
 
Vrijdag:  
08.30u. Aanbidding Munsterkerk 
09.00u. H. Mis Munsterkerk 
13.00u. H. Mis Kathedraal (Mariakoor)* 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
 
Zaterdag:  
13.00u. Dienst Minderbroederskerk (in de maanden juni, juli, augustus)* 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
 
Zondag:  
10.00u. H. Mis Munsterkerk 
10.00u. Dienst Minderbroederskerk (muv. 13-4, 1-6, 24-8, 21-9, 19-11) 
11.30u. H. Mis Kathedraal 
12.30u. Lunch Ontmoetingscentrum Minderbroederskerk (12.00u.-14.00u.) 
14.00u.-17.00u. Aanbidding Kathedraal (Jacobuskapel) 
16.00u. Vespers Kathedraal (Hoogkoor) 
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Gebedsdienst 
 
De gebedsdienst is een basis voor meerdere vormen van gebruik. Individuele pelgrims kunnen er 
gebruik van maken, maar ook pelgrims in kleine groepen of georganiseerd in parochieel of ander 
verband. Maak er gebruik van hoe u wil en pas deze aan zoals het u dienstig is. Het rechtertransept 
in de kathedraal, het Mariakoor, is bijzonder in dit heilige jaar 2025 hiervoor gereserveerd. U kunt 
op aanvraag natuurlijk altijd op andere plekken vieren. 
 
 
Openingslied: hymne jubeljaar 
 
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven, 
laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
 
1. Alle landen, volkeren en talen 
die in nacht en duisternis verdwalen, 
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 
 
2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, 
toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 
 
3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. 
Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen: 
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 
 
Kruisteken en begroeting 
In naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
De God van de hoop die in het Woord mens geworden is, en ons vervult met vreugde en 
vrede door de kracht van de heilige Geest, zij met u allen! En met uw geest.  
 
Woord van welkom 
Deze inleiding wordt gesproken door een celebrant, een voorganger of een 
vertegenwoordiger van de plaatselijke kerk. Hieronder staat een korte voorbeeldtekst maar 
deze kan in zijn geheel aangepast worden naar eigen inzicht. 
 
Het is een mooie en oude traditie om in een heilig jaar op pelgrimage te gaan. Bekend zijn de 
hele grote pelgrimstochten naar Rome, Jeruzalem of Santiago. Roermond is van oudsher 
zo’n halteplaats voor de bedevaart naar het graf van de heilige Jakobus. Maar het mag ook 
klein. Want groot of klein: pelgrimeren betekent je geloof beleven op een andere manier dan 
je normaal gewend bent. Je opent je voor de Heer, voor waar Hij je wil leiden, maar niet 
minder voor de mensen die je op deze weg ontmoet zoals bijvoorbeeld je medepelgrims.  
Onze Moeder de Kerk nodigt ons uit om op deze wijze een pelgrim van hoop in het leven te 
worden. Heeft u de hoop al gezien die u nodig heeft, die wereld nodig heeft? Heeft u de hoop 
gezien die u aangereikt wordt? Want het mooiste misschien wat u kunt overkomen is dat de 
pelgrimage anders is dan u verwacht, iets anders brengt dan u nodig dacht te hebben, iets  
anders vraagt dan wij hadden kunnen bedenken. Bent u met hoop hierheen gekomen? Zult u 
met nieuwe hoop hier vandaan gaan? Welkom in deze viering! 
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Gebed van het jubileumjaar 
 
Samen met alle aanwezigen bidden we: 
 
VADER IN DE HEMEL, moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus,  onze 
broeder, en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest,  in ons de 
zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk. Moge uw genade ons onvermoeibaar 
maken in het zaaien van evangelische zaden die de mensheid en de kosmos van binnenuit 
omvormen. Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en uw glorie 
voor eeuwig zal worden geopenbaard. Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van 
Hoop, een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de 
vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. Aan U, onze God, te allen 
tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 
Psalm 122(121) – Groet aan Jeruzalem, stad van vrede 
 
Hoe blij was ik, toen men mij riep: 
‘Wij trekken naar Gods huis!’ 
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnentreden. 
Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeengebouwd: 
Naar u trekken de stammen op, 
de stammen van Gods volk: 
Zij gaan naar Israëls gebruik 
de naam van God vereren. 
Daar staan de zetels van het recht, 
de troon van Davids huis. 
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem: 
dat ieder die u liefheeft veilig zij; 
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, 
in al uw huizen rust. 
Ter wille van mijn broeders en mijn makkers 
wens ik u vrede toe; 
Ter wille van het huis van onze God 
bid ik voor u om zegen. 
 
 
Evangelie (Joh.14,1-7) 
 
Uit het heilig evangelie volgens Johannes 
 
‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van  
mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga 
heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb 
bereid. kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet 
waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.’ Tomas zei tot Hem: ‘Heer, wij weten  
niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben  
de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij  
zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.’  
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Korte homilie of stilte 
 
 
Gebeden 
 
Richten wij ons in gebed tot de Vader, die in Christus voor alle mensen de poorten van hoop 
en van het leven opent. 
 

- voor hen die licht brengen in de wereld door woorden en gebaren van hoop, in ons leven, 
in onze samenleving; dat het ons nooit mag ontbreken aan zulke mensen en dat wij allen 
hen waarderen. Laat ons bidden: 
 

- voor de armen, zij die veel moeten missen in het leven op welke wijze dan ook; dat zij  ten 
volle in de gemeenschap van mensen mogen leven als onze vrienden en vriendinnen, 
collega’s, broeders en zusters. Laat ons bidden: 
 

- voor hen die de hoop verloren hebben; dat God hen niet vergeet, dat wij hen meenemen 
in ons leven, dat zij de moed hervinden en een weg van vrede en kracht. Laat ons bidden: 
 

- voor hen die willen leven in de naam van Christus; dat zij in hun keuzes en levenswijze 
aan de wereld mogen tonen dat Christus hoop en liefde betekent voor deze wereld. Laat 
ons bidden: 
 

- voor de dierbaren die een plaats hebben in ons leven en in ons hart; dat hun 
aanwezigheid ons sterkt in het leven en wat dat van ons vraagt – en andersom. Laat ons 
bidden: 
 

- voor de intenties die wij vandaag speciaal op deze pelgrimage met ons meedragen; om 
verhoring, om vertrouwen. Laat ons bidden: 
 

 
Onze Vader… 
 
O Vader, geef ons de vreugde om in uw huis te verblijven om uw Naam te loven en uw Liefde 
te bezingen. Verlicht met uw Geest ons leven en maak ons tot ware getuigen van de hoop 
van het evangelie. Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
Zegen 
 
De Heer zegene u en behoede u. Amen. 
De Heer moge zijn aanschijn over u doen lichten en moge u genadig zijn. Amen. 
De Heer richte zijn ogen op u en schenke u zijn vrede. Amen. 
En de zegen van de almachtige God – Vader, Zoon en heilige Geest – moge op u neerdalen 
en op u blijven rusten. Amen. 
 
 
Slotlied 
Naar eigen keuze 
 
 
Prentje 
Als aandenken aan uw jubileumpelgrimage kunt u een prentje ontvangen. Maak u bij  de suppoost 
bekend als pelgrim en hij/zij zal u een exemplaar geven. 


